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Encyclopedie - Michael Kühnen 
  

55 - KAMERAADSCHAP 
  
   Als wereldbeeld van biologisch humanisme gaat het nationaal-socialisme uit van 
de door natuurwetten bepaalde realiteit van het leven en definieert daarom 
logischerwijs de mens als gemeenschapswezen. Alleen de gemeenschap - in de 
eerste plaats de gemeenschap van het eigen volk (zie Volksgemeinschaft) - maakt 
de mens tot mens, geeft zijn leven zin en waarde en maakt zijn voortbestaan en 
zijn hogere ontwikkeling als soort mogelijk. Het idee van de gemeenschap is 
daarom de centrale kern van het nationaal-socialisme. 
Aangezien de mens echter de enige bekende levensvorm is die een vrije wil heeft 
en daarom - zij het tegen de prijs van decadentie - tenminste tijdelijk tegen de 
biologische wetten van het leven in kan leven, hebben menselijke 
gemeenschappen de bewuste en voortdurende wil tot samengaan nodig om 
blijvend te kunnen bestaan: Zonder trouw is er geen gemeenschap. Maar zij 
hebben ook een relatie met elkaar nodig die deze wil opwekt en versterkt - zij 
hebben kameraadschap nodig: 
  

Kameraadschap is een voorwaarde voor gemeenschap! 
  
   Dit geldt voor alle menselijke gemeenschappen, maar natuurlijk vooral voor hen 
die als dragers van de wil van de volkeren van het Arische ras (zie Ariërs) de 
historische taak op zich hebben genomen om de weg te bevechten naar een 
ontwikkeling in overeenstemming met de soort en de natuur, naar vrijheid en naar 
de Nieuwe Orde: voor de nationaal-socialistische wereldbeweging en haar 
nationale partijen (zie nationaal-socialistische Duitse Arbeiderspartij). En binnen 
de partij heeft vooral het leven en de organisatievorm van haar politieke soldaten 
kameraadschap nodig (zie Soldatentum en Sturm-Abteilung). Want zij moet vooral 
de druk van vervolging in een tijd van strijd verdragen en overwinnen. Daarom 

#1046                                                                                                                                   02.04.2023 (134) 



2 



3 

vormt het gebod: "Wees kameraadschappelijk!" het 5e gebod in de levenshouding 
van de politieke soldaat na de eisen van geloof, strijd, discipline en trouw. 
   De kracht van de partij en haar onverwoestbare ideeëngemeenschap is geworteld 
in de trouw van de nationaal-socialist aan de idee en de partij en in de 
kameraadschap onder elkaar. Daarom is, naast verraad, gebrek aan kameraadschap 
de ergste misdaad tegen de partij! 
   Kameraadschap is geen vriendschap, het is niet gebaseerd op persoonlijke 
sympathie, maar op de gemeenschappelijke wil om hetzelfde doel te bereiken. 
Niet omdat de ander persoonlijk sympathiek is, helpt de nationaal-socialist zijn 
kameraad, steunt en verdedigt hem, desnoods met gevaar voor eigen leven, maar 
omdat beiden voor hetzelfde doel strijden. Persoonlijke gevoelens mogen nooit de 
interne structuur en de externe slagkracht van de partij en de SA belasten of zelfs 
bedreigen. Daarom staat de plicht tot kameraadschap hoog boven elke 
persoonlijke genegenheid of afkeer. Iedereen die dezelfde overtuiging deelt en 
daar samen naar beste vermogen voor strijdt, is een kameraad en heeft dus 
evenzeer recht op een thuis, begrip, hulp en bescherming binnen de nationaal-
socialistische gemeenschap als dat hij de plicht heeft om op zijn beurt 
kameraadschap te beoefenen: 
  

NATIONALE SOCIALIST - WEES KAMERAADSCHAPPELIJK! 
  

56 - VECHT 
  
   Als wereldbeeld van biologisch humanisme gaat het nationaal-socialisme uit van 
de door natuurwetten bepaalde realiteit van het leven. Tot de belangrijkste van 
deze biologische levenswetten behoort, naast erfelijkheid en differentiatie, de 
strijd. Deze strijd om het bestaan, die leidt tot sterkere voortplanting en dus tot het 
overleven van de meest levensvatbare levensvormen, tot beperkte voortplanting en 
dus tot de geleidelijke verdwijning van minder levensvatbare levensvormen, en tot 
de uitroeiing van levensvormen die ongeschikt en minderwaardig zijn, komt 
overeen met de aristocratische grondbeginselen van de natuur, selectie en de 
ontwikkeling van het beste. De strijd is dus de vader van alle dingen en het 
bewegende principe van het behoud en de ontwikkeling van soorten. 
   Maar omdat de mens, als enige bekende levensvorm, een vrije wil heeft en 
daarom, tegen de prijs van de decadentie, tijdelijk als individu, als in 
gemeenschap, kan leven in strijd met de biologische natuurwetten, moet een volk 
dat wil overleven en zich ontwikkelen, de bewuste wil opbrengen om in 
overeenstemming met de soort en de natuur te leven, de strijd als grondbeginsel 
van het leven te erkennen en een strijdbare levenshouding te vinden. Het nationaal
-socialisme wekt en handhaaft deze wil in de volkeren van het Arische ras (zie 
Arisch). Tot de volledige verwezenlijking van de Nieuwe Orde fungeert de 
Nationaal-Socialistische Partij (zie Nationaal-Socialistische Duitse 
Arbeiderspartij) als wilsdrager van het volk. 
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   De inzet van het nationaal-socialisme, de wil tot strijd als belangrijk 
levensbeginsel, betekent niet een verheerlijking van de oorlog, die in het tijdperk 
van de massavernietigingsmiddelen is verworden tot min-selectie. Veeleer worden 
dit engagement en deze wil gerealiseerd in twee fundamentele politieke eisen: 
Gemeenschapsdenken en eliteonderwijs. 
   Aangezien de mens in de eerste plaats een gemeenschappelijk wezen is, is het 



5 

niet de heroïsche individuele strijder alleen die het voortbestaan van rassen en 
volkeren verzekert, maar moet hij worden geïntegreerd in strijdende 
gemeenschappen om deze strijd om het bestaan doeltreffend en succesvol te 
kunnen voeren. 
   Maar om deze gemeenschappen te vormen in overeenstemming met hun soort en 
aard, vereist het gemeenschapsleven de voortdurende innerlijke selectie van een 
strijdende elite en haar verdeling volgens het Führer-principe. De 
gemeenschapsgedachte en de vorming van de elite maken samen de oprichting 
mogelijk van een nationaal-socialistische partij, een nationaal-socialistische staat 
en tenslotte een trotse en vrije natie, die met succes de strijd om het bestaan 
overleeft (zie ook Trots en Vrijheid). 
   Voor de machtsovername is de strijd van de nationaal-socialistische partij in de 
eerste plaats de strijd voor de revolutie. De ethische (zie ethiek) belichaming 
daarvan is de levenshouding van het politieke soldaatschap binnen de partij. Zo is, 
na de eisen van geloof en discipline, het gebod "Strijd!" het 3e gebod voor 
politieke soldaten: 
  

DE STRIJD IS HET LEVEN VAN DE POLITIEKE SOLDAAT! 
  
   Organisatorisch is deze militante levenshouding belichaamd in de Sturm 
Abteilung van de partij. 
  

57 - KAPITALISME 
  
   Het kapitalisme is de economische orde van de democratie van het westerse type 
en berust op een voortdurend beroep op de laagste instincten van de mens: 
egoïsme, afgunst en bezitsdrang. Het combineert met de ideologie van het 
liberalisme tot de levens- en economische orde van het liberale kapitalisme, dat 
met zijn materialisme en waarde-relativisme de drijfveer wordt voor de decadentie 
van het Arische ras (zie Arisch). Staatsgewijs vindt dit systeem van de heersende 
minwereld zijn uitdrukking in het parlementarisme. 
   In tegenstelling tot wat het marxisme beweert, is niet het particuliere bezit van 
de produktiemiddelen het kenmerk van het kapitalistische economische systeem 
en de oorzaak van zijn uitbuitende en anti-arbeiderskarakter; het kapitalisme is 
veeleer dat economische systeem waarin geld en het bezit van geld centraal staan 
in alle activiteit, waarin het perverse principe geldt dat geld "werkt en rente 
afdwingt" (zie rentebinding). Dit leidt er uiteindelijk toe dat degene die genoeg 
geld heeft, dit voor zichzelf laat "werken" en zelf niet hoeft te werken. Maar 
omdat in werkelijkheid altijd alleen de mens werkt en niet het kapitaal, betekent 
het kapitalisme uitbuiting van de arbeidskracht van hen die geen of weinig 
kapitaal hebben door de kapitalisten. 
   Deze binnenlandse uitbuiting door het kapitalisme met zijn gebondenheid aan 
rente wordt op internationale schaal herhaald tussen de staten, waarbij de 
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mondiale haute finance hier verschijnt als de collectieve eigenaar van het kapitaal, 
ja zelfs als de schepper van het kapitaal. Want het hoogtepunt van de slavernij van 
de rente is de macht van een kleine kapitalistische kliek over het monetaire 
systeem van bijna alle staten en over het mondiale monetaire systeem als geheel. 
Zo wordt de soevereiniteit van de meeste staten van deze wereld een illusie. 
Achter de economische uitbuitingsbelangen van de wereld-high-finance schuilt 
naast het streven naar wereldheerschappij door het zionisme, wiens instrument het 
is. 
   Tegenover het kapitalisme en zijn gebondenheid aan rente stelt het nationaal-
socialisme zijn völkisch socialisme, dat niet het kapitaal maar de arbeid in het 
centrum van alle economische activiteit plaatst. De mens is er niet voor de 
economie en de economie niet voor het kapitaal, maar het kapitaal moet de 
economie dienen en de economie de mens! De economische vorm van dit 
socialisme is het corporativisme. Zo overwint het nationaal-socialisme het 
kapitalisme en realiseert het het doel van de arbeidersbeweging: de 
antikapitalistische, socialistische orde van vrijheid en rechtvaardigheid. 
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Plezier onder het hakenkruis 
  
Het nationaal-socialistisch activisme kent ook zijn lichtere momenten! Hier is 
een fragment uit Gerhard Lauck's boekje "Plezier onder het hakenkruis". 
  

34. 
  
   Ik plakte één van je NSDAP/AO hakenkruis stickers op het perron van het Long 
Island Railroad Station. Daarna liep ik achteloos weg en wachtte op de volgende 
spitstrein die zijn forensen uit New York City zou legen. Terwijl zwermen mensen 
er haastig aan voorbij liepen om naar huis te gaan, liep een man van middelbare 
leeftijd er later op af, glimlachte, scheurde het eraf en stopte het in zijn zak. 
   Later las ik tot mijn vreugde in The New Order dat een man uit Hicksville, New 
York, uw sticker op het station had gezien en om informatie had gevraagd! 
  

35. 
  
   Gehoord in een Pennsylvania talkshow tijdens de Golfoorlog... 
   Radio programma gastheer Barry Fein: "Ja, heb je commentaar op de oorlog?" 
   Beller: "Nou ik denk dat het probleem eigenlijk begon in Nazi Duitsland...    
   Ik ga akkoord, Fein: "Saddam Hoessein is gewoon een andere Hitler!" 
   Beller: "Dat is niet echt wat ik dacht." 
   Fein: "Ga je gang, ga je gang!" 
   Beller: "Het lijkt me dat er nooit problemen zouden zijn geweest in het Midden-
Oosten als Hitler maar magnetrons had gehad... 
   Fein: "Argh! Je bent ziek! Ik laat geen haters toe in mijn show! Volgende bel-
ler!" 

  
36. 

  
   Een zwarte werknemer liep afgelopen januari op kantoor rond, om ons blanken 
voor het blok te zetten. Hij vroeg een nationaalsocialist daar, "En hoe ga je dit 
jaar Martin Luther King, Jr's verjaardag vieren?" 
   "Oh, ik veronderstel op de gebruikelijke manier die bij ons thuis een familietra-
ditie is geworden." 
   "En wat is dat?" vroeg de verbaasde mal. 
   "Nou," antwoordde de kameraad, "elke 15 januarith gaan we op het balkon een 
chocoladetaart eten." 
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